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Fantastisch nieuws, onze Blaricumsche Boekhandel blijft bestaan. Het initiatief
om met steun van dorpsgenoten de boekhandel in stand te houden, werd ruim BOUVY ADVIES

= FINANCIEEL ADVIES & VERZEKERINGEN =

omarmd. De bijna 100 jaar oude Blaricumsche Boekhandel blijft behouden!

Een bezoekje aan de boekhandel. Het De plannen
vooruitzicht op een nieuw, zorgvuldig Zowel binnen als buiten krijgt de
uitgekozen boek. Boeken voelen, winkel een frisse en eigentijdse

doorbladeren, de geur van het papier.
Gesprekken  over boeken, advies
door medewerkers en soms ook door
andere winkelende boekenliefhebbers.
Of naar binnen lopen voor school- en
kantoorspullen, een mooie kaart, een
cadeautje, tijdschrift, krant of stomerij...
We gaan door!

Hartverwarmend

Hoezeer het voortbestaan van onze
boekhandel leeft in het dorp, bleek wel
uit de grote opkomst tijdens de kick-off
bijeenkomst, georganiseerd door enke-
le Blaricumse initiatiefnemers. De toe-
komstplannen werden hier uiteengezet, de
mogelijkheden om te investeren toegelicht
en de melding van de terugkomst van San-
dra van Holst, 26 jaar het vaste gezicht van
de boekhandel, leverde een dik applaus
op. Met als resultaat veel dorpsgenoten
die bereid zijn financieel bij te willen dra-
gen. Het is echt hartverwarmend om te
zien dat we dit als Blaricummers onder-
ling voor elkaar hebben kunnen krijgen!

Mdaktl) | Blaric'

uitstraling, uiteraard met behoud van de
karakteristicke kenmerken van het pand.
Het interieur en de indeling worden waar
nodig aangepast en de boekhandel gaat
zich aansluiten bij Libris Blz., waardoor
onder andere het aanbod, de website
en de onlinemogelijkheden verbeterd
worden. In de komende maanden
worden vervolgplannen gemaakt om de
boekhandel toekomstbestendig te maken
en worden leuke nieuwe ideeén en
initiatieven, mede ingebracht door onze
klanten, nader uitgewerkt. We houden u
op de hoogte.

Per januari wordt de boekhandel
door de huidige eigenaar, de familie
Van den Bergh, met een goed gevoel
overgedragen aan de nieuwe eigenaar de
Blaricumsche Boekhandel BV.

In de tweede week van januari bent u
van harte welkom in de vernieuwde
boekhandel. Sandra en het bestaande
team staan als vanouds voor u klaar!

) Ambassador
Vermogensbeheer
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Zes generaties in het staal

Corpus Analyser

De scan test 250

Column

't Parket
Huys

Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

DENTALDESIGNCENTER

MARTIN MOOLEMAAR

Exclusieve matchmaking
voor ondernemende en
ontwikkelde singles

WWW.DTNG.NL
035-2063018

|
HOME-WORX

RENOVATIE EN ONDERHOUD

I

info@home-worx.nl < www.home-worx.nl < T 06 - 54 33 88 89

Madeline Lindeman Makelaardij o.g.
Een échte
Blaricumse makelaar!

Raadhuisstraat 1 Blaricum

06-53612339
www.madelinelindeman.nl
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trappen en hekwerken voor
grote nieuwbouw- en renova-
tieprojecten. Ooit vormde het
pand én het bedrijf één geheel
met nummer 8 waar zijn neef
Henk van den Bergh, naast
de verkoop van tuinmachines,
juist werkt met kléin ijzer-
werk voor in en om huis. Henk
heeft, zoals alom bekend, zijn
pand in de verkoop staan.

De zaken gaan goed

Terug naar nummer 6. Recen-
telijk is de werkplaats geheel
vernieuwd en zijn zonnepane-
len op het dak geplaatst, waar-
door het pand nu nagenoeg
energie-neutraal is. Nu wor-
den de kantoren en de buiten-
kant van het gebouw grondig
aangepakt. Aan de muren van
het kantoor van Hendrik-Jan
hangen diverse oorkondes en
prijzen. Hendrik-Jan vertelt
over de geschiedenis, hun grote projec-
ten en prijzen. En ik begrijp, in de staal-
constructiewereld zijn ze echt een gro-
te, bekende en gerenommeerde partij!
Hendrik-Jan: “We hebben twintig profes-
sionele vakmensen rondlopen. Door de
stikstofregels voor nieuwbouw worden
minder bouwvergunningen afgegeven
en dat werkt uiteraard ook door in onze
sector. Maar we hebben werk genoeg.
De zaken gaan echt goed hier.” Het was
voor Hendrik-Jan altijd een uitgemaak-
te zaak dat hij in het bedrijf kwam. Een
ander pad heeft hij nooit overwogen. Zo
ook zijn zonen niet. ‘Tk wil nog tien jaar

Al zes generaties lang, maar liefst 171 jaar,

wordt hier hard gewerkt

Hendrik-Jan staat aan het roer van Staalconstruc-
tiebedrijf Jan van den Bergh

doorgaan, daarna nemen de jongens het
over. Al doen we nu ook al alles samen.
Max is een nuchtere, “een spijker”, en
Jacco een mensenmens. Ze zijn elkaars
tegenpolen, vullen elkaar perfect aan
en zijn altijd vier handen op één buik.
Hendrik-Jan, Jacco en Max zitten alle
drie bij de vrijwillige brandweer. Ideaal
omdat ze wonen en ook werken in Blari-
cum en dus overdag ook veel in het dorp
zijn. Voor de deur staat altijd een auto
startklaar om snel naar de kazerne te
kunnen gaan. Tijdens ons gesprek hoor
ik de brandweerpieper en zie vervolgens
de auto met gierende banden vertrekken.

Een hecht gezin

Jacco is recentelijk getrouwd en
woont in de Bijvanck. Max knapt
zijn huis in Blaricum-Dorp op en
woont zolang met zijn vriendin bij
Hendrik Jan en zijn vrouw Anita
in huis, op korte afstand van het
bedrijf. Maar er zit meer familie
in de business. Hendrik-Jans oud-
ste zus werkt al 25 jaar op de zaak,
ze doet de financién en ook Anita
werkt, naast haar werk bij Slagerij
Stut, op kantoor. Dochter Evelien
komt regelmatig aanwaaien voor
een kop koffie. ‘Ze wordt door haar
broers op handen gedragen. We zijn
een hecht gezin. En gezien de korte
woon-werk afstand kon ik, toen de
kinderen klein waren en later toen
Anita ernstig ziek was, thuis mak-
kelijk meedraaien. Dan was het ’s
avonds maar even flink doorwer-
ken.

En hard werken doen ze hier al zes
generaties lang!

VAN WEEDE UITVAARTZORG

BETROKKEN, MET AANDACHT EN MET RESPECT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 - 511 83 763

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
WWW.CAROLINEVANWEEDE.NL

BLARICUM, LAREN, HUIZEN, BUSsUM, NAARDEN, HILVERSUM E.O.

o . door Marjolijn Schat door
I ICh aam Sfu ncties Staalconstructiebedrijf Jan van den Bergh bestaat maar liefst 171 jaar. Als Sybert Blijdenstein
vOooOYr slec ht S €60 vijfde generatie staat Hendrik-Jan van den Bergh (60) aan het roer. Maar ook

el de zesde generatie, Hendrik-Jans zonen Max en Jacco, zitten inmiddels in het
Stelt o.0. afwijkingen vast, en | 4
mineralen en vitaminen tekorten.
IIERTTNE I HE/YISAIW Op Brinklaan 6 werkt Hen-
drik-Jan aan staalconstructies, Kerstgedachten

De feestdagen zijn weer begon-
nen. Sinterklaas is net voorbij.
Kerst en Nieuwjaar komen er
weer aan.

Mijn gedachten gaan terug naar
mijn kleuterjaren. Met mijn ou-
ders en twee oudere broertjes.
De oorlog was net voorbij en dat
kon je merken. Vrolijkheid was
terug. Helemaal. We woonden
op het Twentse platteland, in een
leuk huisje aan een zandpad, te-
genover een boerderij. De sinter-
klaasviering was voor mij nog
echt. Ik geloofde er nog in. Mijn
twee broertjes niet meer, maar die
speelden het spel mee.

De ommekeer bij mij kwam toen
wij onze schoentjes mochten zet-
ten. De volgende ochtend sloop
ik als eerste de trap af. Om de
schoentjes te bekijken. In die
van mij zat een sigaar van snoep.
Maar mijn grotere broertje Loet
had een klein tankje met rups-
bandjes in zijn schoen. Dat wil-
de ik hebben. Ik dacht ‘als ik ze
nou eens verwissel, wie merkt dat
nou? Sinterklaas is de enige die
dat weet en die is toch al weg. Die
merkt er niets van.

Zo gedacht zo gedaan. Snel het
tankje met de sigaar verwisseld.
Dat geloof te voet komt en weer
te paard vertrekt, dat merkte ik
direct. Toen mijn moeder in och-
tendjas beneden kwam, nam ze
mij resoluut het tankje af en legde
dat in Loet zijn schoen. Ik kreeg
een standje en was de sigaar.
Maar ik had het wel door: Sin-
terklaas bestond niet. Dat waren
mijn ouders. Ik zweeg er maar
over. Want opeens was ik stout
geweest.

Het strooien ’s avonds van pe-
pernoten door een zwarte hand-
schoen vanachter het gordijn had
ik ook meteen door. Dat was geen
zwarte piet. Dat was vader, die
even via de voordeur achterom
naar de tuindeur gelopen was en
strooide. Loet geloofde nog wél in
zwarte piet. Hij bleef volhouden
dat hij Piet over het tuinhekje
had zien springen. Dat kon ge-
woon niet.

Ik wens u prettige feestdagen en
een gelukkig nieuw jaar!
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Aan tafel bij... Frank en Celia

door Gaby van Gestel

Beeld je in: een houten chalet op een heuveltop,
kerstlampjes langs de dakgoot, Last Christmas van Wham
op de achtergrond. In de keuken bereidt zij het eten voor,
hij schenkt wijn in bij het brandend haardvuur. Een
Scandinavisch interieur, een tafel gedekt met wit linnen,
rode kaarsen en het huwelijksservies van zijn grootouders.
Zijn het alle ingrediénten voor de kersteditie van All you
need is love? Zeker. En die van Aan tafel bij...

We zijn te gast bij Frank (64) en Celia (55)
die wonen in De Tophut aan de Bergweg.
De naam en het huis stammen uit 1911,
maar omdat Tophut tegenwoordig anders
klinkt dan het aanvankelijk bedoeld was,
is de plek omgedoopt naar De hut op de
top. Frank en Celia hebben elkaar twee
jaar geleden leren kennen. Frank kwam
herhaaldelijk bij het bedrijf waar Celia
werkte en was vanaf het eerste moment
helemaal onder de indruk van haar. Ce-
lia had niets in de gaten. Tot een colle-
ga vroeg of hij haar nummer aan Frank
mocht geven. Ze stemde in en Frank nam
haar tijdens hun eerste afspraakje mee
voor een picknick in het bos, waar ze on-
gestoord konden kennismaken terwijl hij
haar verraste met champagne.

De romantiek hangt in de lucht
Frank had dit huis net gekocht en zocht
woonruimte tot de overdracht. Die vond

hij in het bijbeho-

rende  guesthouse

onderaan de heu-

vel. Het duurde niet

lang voordat Celia

daar ook frequent

langskwam en na

de overdracht togen

ze naar het hoofd-

huis op de top van

de heuvel. De in-

getogen Scandina-

vische sfeer die het

huis nu - twee jaar

later — ademt, heb-

ben ze in de tussen-

tijd samen gecre-

eerd en het voelt als een heerlijke warme

deken tijdens deze donkere winteravond.

Omdat beiden uit huis wonende volwas-

sen kinderen hebben, konden ze clkaar

in alle rust leren kennen. De romantiek
en verliefdheid hangen in de
lucht terwijl ze om elkaar heen
scharrelen, grapjes maken en
elkaar liefkozend vastpakken.

‘Eten is een middel om iets
moois te beleven’

Celia maakt portobello’s met
knoflook uit de oven en voegt
aan het originele recept naar
eigen idee truffelkaas toe. Het
is een vegetarisch ovengerecht
dat ze uitproberen voor het
kerstdiner.  ‘De  gebraden
gans die Frank aanvankelijk
opperde is helemaal geen optie
met zijn vegetarische dochters
aan tafel’, zegt ze lachend.
Als de voltallige familie op
eerste kerstdag met elkaar
aan tafel zit, zijn dat naast de
vier dochters van Frank en

hun aanhang, de zoon en dochter van
Celia en de ex-partner van Frank met
haar partner. Een echte bonusfamilie.
En dit heerlijke vegetarische gerecht is
wat er dan wordt geserveerd. ‘Eten is
een middel om met elkaar iets moois te
beleven’, zegt Frank. ‘Tijdens kerst komt
traditiegetrouw de vraag voorbij: hoe
gaat het met je? Hoe gaat het écht met
je? De een kan daar langer op ingaan
dan de ander, soms vloeien er traantjes,
maar de gesprekken die dan plaatsvinden
zijn de mooiste. Heel gaaf.’

All you need is love

Met z’n drietjes hebben we die avond ook
een mooi gesprek waarin verschillende
thema’s de revue passeren: de liefde,
verliefd zijn, over dat niemand met
kerst alleen hoort te zijn, over tradities
- oude en nieuwe - , over Blaricum en
over hoe bijzonder het is, dat wij hier als
onbekenden, zo vertrouwd en vrij met
elkaar praten. Als ik later die avond de
heuvel afdaal, hoor ik mezelf zachtjes
zingen; ‘Love, love, love... All you need
is love, love. Love is all you need’ ...

Kerstagenda van ’t Nennetje

Michel en Anita zijn de beheerders
van de 50 luxe safaritenten op het
park Landal Gooise Heide én zij zijn
de pachters van de gezellige Gasterij ’t
Nennetje aldaar.

’t Nennetje is geopend van woensdag t/m
zondag van 09.00-22.00 uur en ook af te
huren voor als u iets te vieren of te or-
ganiseren heeft. Ook worden er allerlei
activiteiten georganiseerd, zoals De Dor-
stige Donderdag met livemuziek, een
pubquiz, mosselfeesten, wijnproeverijen
en Het Woensbeer Festival (een bier-
proeverij). En ook in deze feestmaand is
er volop moois te beleven.

De kerststal, beetje Huizen

en beetje Blaricum

De toegangsweg, de parkeerplaats en het
terrein waar nu Oekrainers wonen, is van
‘ons’ en de camping en ’t Nennetje lig-
gen op Huizens grondgebied. Vlak bij de
ingang van het terrein, op nog geen tien
meter van Blaricum, staat nu een prach-
tige kerststal. Met een historie, ruim 27

jaar heeft deze kerststal aan het Kombuis
in Huizen gestaan, met levensgrote pop-
pen, muurschilderingen en levende die-
ren. Met jaarlijks heel veel bezoekers.
Nu staat deze kerststal hier en is het hele
concept een-op-een overgenomen, inclu-
sief het creatieve podium dat de kersstal
bood. Dus, vinden jullie het leuk om met
een optreden van jezelf, je club, koor,
band of een andere groep de bezoekers
van de kerststal een superleuke kerstbe-
leving te geven? Of wil je een creatie-
ve workshop verzorgen? Stuur dan een
mailtje naar gasterij@hetnennetje.nl

De kerstagenda

Op 14 december 18.00 uur wordt de
kerststal feestelijk geopend met een
lichtjestocht en de stal is t/m 3 1december
dagelijks te bewonderen tussen 10.00-
21.00 uur. Ho, ho, ho... op 16 december
komt de kerstman om 17.00 uur een
mooi verhaal vertellen. En op 23 en
25 december is er een kerstwandeling
door de bossen met onderweg diverse
verassingen en bij terugkomst kunt

u genieten van allerlei winterse
lekkernijen. In de maand januari is ’t
Nennetje gesloten, even bijkomen van
de drukte, en in februari bent u weer
van harte welkom! Neem een kijkje op
hetnennetje.nl/kerst-bij-het-nennetje/
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STQNTONIUS

Centrum voor Cardiologie

Binnen 4.8 uur een compleet hartonderzoek

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum
www.antoniuscardicare.nl

BAKERY & KITCHEN

DORPSTRAAT 6, 1261 ET BLARICUM

Kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang

BANJER
Ekelshoek 21
1261 TT Blaricum
Tel. 035-5389081
www.kdvbanjer.nl

Blaricumsche
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van den Bergh

Dorpsstraat 9 | Blaricum | T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl
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Heb je een mooi plan? Kijk voor info op

Desiree Kot
YOURTRAVEL
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uw
reisbureau
in Blaricum

06-20300510

desiree@yourtravel.nl



Een warm welkom

door Annette Wierper

Wandel de foyer van Het Theater Blaricum binnen en je weet meteen
dat je hier welkom bent. Modern designmeubilair in warme vormen
en kleuren nodigen uit voor een gesprek, een voorbeschouwing, een
verwachtingsvol genieten van wat komen gaat: een prikkelende
conference, een ontroerend kerstconcert, een absurdistisch cabaret
of een hartverwarmende chanson-recital. Eenmaal gezeten in de rode
fauteuils in de zaal verlies je, zodra de lichten doven, ieder gevoel van

plaats en tijd.

Waar ooit de beroemde sport-
beschuiten van George Enzlin
uit de oven kwamen, de inter-
nationaal bekende Soundpush
studio zat en de gebroeders
Bolland hun muzikale carri¢-
re naar de toppen van de roem
voerden, vinden nu voor-
stellingen plaats van uiteen-
lopend signatuur onder de be-
kwame en bezielende leiding
van de directeur-program-
meur Branca Schellevis.

Familiegevoel
‘Eenwarmbad’, noemt Branca
het, ‘een huiskamergevoel’.
Alsof je op bezoek bent bij
familie. Dat familiegevoel
komt inderdaad dichtbij, als
artiesten na hun optreden
zich onder het publiek in
de foyer mengen en samen
napraten over de voorstelling.
Fijn voor het publiek en fijn
voor de artiest, vanwege
de onmiddellijke, en
onverbiddelijke, respons op
zijn of haar performance. Maar Branca
plaatst wel een kanttekening bij het
predicaat familiegevoel: ‘Het Theater
is een bijzondere combinatie van een
huiskamertheater met op professionele
leest geschoeide faciliteiten: we hebben
goeie mensen, goeie technici en
professionele voorzieningen waarin de
kwaliteit voortdurend wordt bewaakt.’
Dat artiesten die hier eenmaal hebben
opgetreden graag terugkomen, is
daarvan het levendige bewijs.

Corona

Met een bijna veertigjarige ervaring
in de theaterwereld was Branca de
gedroomde persoon om het theater vorm
te geven. Wat volgde was een lange en
enerverende reis langs investeerders,
vrienden, vrijwilligers en artiesten. Toen
het programma voor 2022 eindelijk rond
was en de feestelijke opening in februari
zou plaatsvinden met een optreden van
Paul van Vliet zette corona bijna een
vette streep door de rekening. Theaters
moesten, net als de horeca, het langste
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Branca Schellevis, directeur-porgrammeur van
Het Theater Blaricum, heeft bijna veertig jaar
ervaring in de culturele sector als producent,
zakelijk leider en directeur

dicht van iedereen. Op het eind was het
nog even heel spannend: op de opening,
de dag dat Paul van Vliet zou optreden,
ging de 1,5 meterregel in de prullenbak.
‘We waren uitverkocht dus het kon, na
wat heen weer geimproviseer, doorgaan!’

Boerendorp

In het kantoor van Branca is het
behaaglijk warm. Je verwacht een
spinnende poes voor de suizende

palletkachel, een hond op een kleedje.
Maar nee, overal boeken, tijdschriften
en manshoge, kleurige uitnodigende
posters aan de wanden. Het oude jaar
heeft nog veel moois in petto, het nieuwe
theaterjaar is grotendeels rond. ‘Ik heb
gelukkig een groot netwerk. Inmiddels
word ik zelf gebeld: kunnen we weer een
voorstelling boeken? En weet je wat zo
grappig is? Mensen vinden het zo leuk
dat je naar het theater kunt 16pen. Het
blijft toch het karakter houden van een
boerendorp.” Een dorp waar je je thuis
voelt en waar je je welkom weet.
www.hettheater.nl

Even voorstellen...

Xanne Jelgerhuis Swildens-Zantman
een creatieveling in hart en nieren

door Nelliétte van Wijck

Op een zonnige ochtend in onze mooie Blaricummermeent
drink ik koffie met Xanne (37). Zij heeft hier inmiddels al
jaren haar thuis gevonden, samen met haar man Michiel en
hun drie kinderen Puck (9), Cato (7) en Frenkie (2).

Het verhaal begon acht jaar
geleden, toen Xanne, Michiel en
Puck de drukte van Amsterdam
verruilden voor het charmante
Blaricum. Ze startten hun
avontuur hier met een leuke
woning. En al snel was het
duidelijk dat ze zich hier echt
thuis voelden en niet meer terug
wilden naar de stad. Xanne:
‘Dochter Cato werd geboren
en in 2019 maakten wij de stap
naar een andere woning in de
Blaricummermeent. Onze band
met het dorp werd hierdoor
alleen maar sterker. En nu twee
jaar geleden Frenkie in ons
gezin is gekomen, voelen we
ons compleet.’

Sociaal samenzijn
Xanne en Michiel zijn niet alleen
dol op hun huis (inmiddels is

Xanne: ‘Ik ben gewoon een creatieveling in hart

er heel veel verbouwd), maar en nieren!’

ook op de gezellige straat

waarin ze wonen. Vorige zomer sloegen
ze met de buren de handen ineen om
de heggen op te knappen. Ook zijn er
vrienden gemaakt met andere inwoners
uit de Blaricummermeent. Af en toe
gezellig borrelen in het weekend en
samen de kinderen aanmoedigen op
de hockeyclub in Huizen. Dit is het
soort sociaal samenzijn waar Xanne van
houdt en waarin ze helemaal in haar
element is.

Your Social Story

Na jaren ervaring in PR en social media
en met een achtergrond bij Hyves
(wie herinnert zich dat nog...) besloot
Xanne voor zichzelf te beginnen met
het bedrijf Your Social Story, dat ze
met liefde en passie runt. Your Social
Story richt zich vooral op het midden-
en Kkleinbedrijf. Xanne neemt het
volledige social media beheer op zich,
zodat haar klanten zich kunnen richten
op hun corebusiness. Of het nu gaat
om makelaars, projectontwikkelaars,
tandartsen, kappers, conceptstores,
sportscholen, cosmetische klinieken
of restaurants, Xanne staat klaar om

creatieve content te creéren en te delen.
Ze begrijpt als geen ander dat de content
moet passen bij de ondernemer en hun
bedrijf. Wat Xanne zo fantastisch vindt
aan haar beroep, is de combinatie van
creativiteit, een persoonlijke aanpak en
korte communicatielijnen. De content
die ze creéert, vertelt het verhaal van
de ondernemers en hun passie. Deze
passie voor ondernemen zit diep in
Xanne’s bloed, aangezien ze uit een echte
ondernemersfamilie komt. Haar vader en
broers zijn altijd in de buurt om met haar
te sparren, iets wat ze enorm waardeert.

Xanne: ‘Het draait allemaal om jouw
verhaal: Your Social Story!’
yoursocialstory.nl

Vos Uitvaart

Al 4 generaties kenmerkende vitvaarten
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

@vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl

L 06 -39 550463

DENIEUWE GOOISCHE

M A K E L A AR S T A X ATEUR S

Vliegweg 13 | 1261GK Blaricum
Tel. 035-5380980

WWW.NIEUWEGOOISCHE.NL

BRINKLAAN 8-10

1261 ER BLARICUM

TEL. (035) 531 66 33
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

035-5257453/538 36 20

HERMAN VAN DER HEIDEN
Puinrecycling BV

HANDEL IN MENGGRANULATEN, GRIND, GROND EN ZAND.

RECYCLING VAN BEDRIJFSAFVAL, BOUW-EN SLOOPAFVAL,
GROENAFVAL EN A/B/C HOUT.

Randweg 4, 1272L.Z Huizen

info@puinrecyclinghuizen.nl

WWW.PUINRECYCLINGHUIZEN.NL

Esther Zorgt Voor U Thuiszorg gevestigd in het hart
van Blaricum levert begeleiding, verzorging &
wijkverpleging in de eigen woonomgeving met
een leuk, vast en vertrouwd team van ervaren
verpleegkundigen en verzorgenden!

Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer
035-5448421 of bezoekt u onze website www.estherzorgtvooru.nl




Goed nieuws voor de vrouwen

onder ons!

door Angélique Boezel-Spoor

Borstkanker komt veel voor bij vrouwen. Het wordt inmiddels bij één op
de zeven dames geconstateerd. De onderzoeken om dit verschijnsel in een
vroeg stadium te kunnen ontdekken, zijn op zijn zachtst gezegd als ‘nogal

onprettig’ te omschrijven.

Menig vrouw huivert bij de gedachte aan
de bekende bus, waarbij je borsten bij-
na geplet worden onder een loodzwaar
stalen scanapparaat. Niet zo gek dus dat
wij ladies bepaald niet staan te trappelen
om onderzocht te worden. Sterker nog,
gemakshalve ‘vergeten’ wij om ons te
laten checken of stellen een afspraak uit.
En van uitstel komt vaak afstel wat soms
desastreuze gevolgen kan hebben.

Borstzorgklinieken

In oktober is Borstzorgklinicken ge-
opend in Amsterdam, waar de patiént
op een hele nieuwe en positieve manier
wordt benaderd en behandeld. Het is een
zogenoemd ZBC, een zelfstandig behan-
delcentrum met verzekerde zorg. De op-
zet is kleinschalig, persoonlijk en in een
aangename setting, waarbij bewust is
gekozen voor voldoende tijd en aandacht
voor de patiént. Zo worden ook sponta-
ne vragen die voorbijkomen tijdens een
consult door gespecialiseerde radiologen
serieus genomen en beantwoord. Daarbij
is er inspraak voor de patiént in de even-
tueel te volgen behandeling, dat wordt
betiteld als ‘shared decision’. Ook is de
wachttijd voor een afspraak bij hen veel
korter dan normaliter bij een specialist.
De Borstzorgklinieken beschikt over de
meest geavanceerde en patiéntvriende-
lijke apparatuur, die o.a. het weefsel in
en om de borsten precies kan analyse-
ren. Zo is er nu in plaats van de vroegere
2D-onderzoekmethode het 3D-onder-

zoek gekomen. Het bijzondere is
ook dat nu bij een borstonderzoek
de patiént zelf kan aangeven wan-
neer de druk oncomfortabel (lees:
pijnlijk) wordt en dan wordt het
ook meteen gestopt.

Odette Patho, Borstzorgklinieken

Dorpsgenoot Odette

Wie onder andere deel uitmaakt van het
specialistische team is radiologe Odette
Patho. Deze 39-jarige Blaricumse stu-
deerde zowel aan de Erasmus Univer-
siteit in Rotterdam als aan de Harvard
Medical School in Boston. Haar specia-
lisatie rondde zij af in het VU Medisch
Centrum, waarna haar focus zich richtte
op het gebied van de mamma, de medi-
sche term voor de (vrouwen)borst. Vol
passie vertelt zij over de opzet van de
kliniek en haar eigen insteek: de patiént
staat centraal. Vooruitstrevend is dat bij
een bezoek aan deze kliniek er al meteen
een uitslag wordt gegeven van de mam-
mografie en de daarop eventueel volgen-
de echografie. Een aanvullend onderzoek
als een MRI kan vervolgens aansluitend
binnenshuis worden genomen, omdat de
apparatuur daarvoor bij hen aanwezig
is. Bij andere instellingen moeten er dan
weer nieuwe afspraken worden gemaakt,
dat door het lang moeten afwachten voor

veel spanning en onrust bij de betrokke-
ne zorgt. Hier wordt juist getracht om
zoveel mogelijk mee te denken met de
patiént om de begrijpelijke stress tot het
uiterste te minimaliseren. Gaat het met
een patiént helaas toch een stapje verder,
dan is er de fijne samenwerking met het
Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Laat je om de twee jaar checken!

Veel mensen hebben het idee dat borst-
kanker pas op latere leeftijd de kop op-
steekt. Odette kan uit praktijkervaring
melden, dat ook bij jongere generaties
deze sluipmoordenaar kan toeslaan. Aan
de andere kant is het goede nieuws dat
borstkanker €én van de best behandel-
bare kankersoorten is. Met andere woor-
den: dames laat je om de twee jaar chec-
ken! En bij twijfel, kijk op het Instagram
account  borstzorgklinieken_nederland
waar alle meest gestelde vragen worden
beantwoord. borstzorgklinieken.nl

Rotary gaat voor Blaercom

Rotary Club Blaricum-Centaurea
heeft als goed doel voor 2024
dorpshuis Blaercom. De Rotary-
club wil hiermee de sociale en
maatschappelijke  functie die
Blaercom in ons dorp heeft onder-
steunen.

En zoals we van ze gewend zijn,
Rotary is ‘People in action’, staan
om geld in te zamelen heel wat leuke
activiteiten voor alle inwoners van
ons dorp op stapel: de (inmiddels
uitverkochte) Blaricumse PubQuiz,
Blaricum Bakt Beter en een nieuwe
versie van het Midzomerfeest.

En breder: de dames zullen ook dit
jaar in ons dorp afval prikken voor
de actie EndPlasticSoup en samen
met basisscholen in de omgeving
een waterwandeling organiseren
om geld op te halen voor veilige
sanitaire voorzieningen op scholen in
Tanzania.

contactlenzen - optometrie e monturen

m

optiek

eemoptiek.nl

Blaricum Centaurea wenst u allen een mooi jaar waarin we verscheidenheid met
elkaar vieren en omzien naar elkaar
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Saar aan Huis

035-2062737
saaraanhuis.nl

DE

1JSSALON

BLARICUM

www.ijssalondehoop.nl

Fred Roest en Bert Borsen

Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
Tel. 035 538 44 70

HOEFSMEDERIJ S. V.D. BERGH

@ A U ¥ N
Hnelsﬁegij Meu\bc‘e\ﬂ Y 0
(ef
Lid Nederlandse Vereniging
van Hoefsmeden.

»(
NV
BE-

M.: 06 53 27 1637

Statenkamer 2, 1261 XK Blaricum
s.vd.bergh@hetnet.nl - www.smidstef.nl

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas

www.casperlucas.nl
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 -526 29 73

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

GROENESTEIN BY.

GROEN- EN GRONDWERKEN ¢ VERHUUR * LEVERANCIER VAN ZAND,
GROND, COMPOST, ETCETERA

Schapendrift 67 + 1261 HM Blaricum
T (035) 531 51 74/M 06 53 95 34 63
infoagroenestein-bv.nl + www.groenestein-bv.nl

Schipper

W O N E N

sinds 1967

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering,
Behang, Decoratie, Meubelstoffering

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen
Tel. 035 - 525 22 25

info@schipperwonen.nl
www.schipperwonen.nl
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Welkom in Blaricum...
Lodewijk, Laura en Julius Martens

door Nelliétte van Wijck

Tien jaar lang dwarrelden ze om elkaar heen. Ze woonden beiden in
Amsterdam, kwamen in dezelfde winkels, deelden vrienden maar ze
ontmoetten elkaar steeds nét niet. Tot die bewuste dag dat ze, apart van
elkaar, werden uitgenodigd om mee te gaan naar een festival.

Daar werden ze door gemeenschappelij-
ke vrienden aan elkaar voorgesteld en ze
raakten aan de praat. Dat gesprek duurde
tot diep in de nacht en werd voortgezet
bij hun eerste date een kleine week later.
Lodewijk, opgegroeid in Blaricum, en
Laura werden knetterverliefd. Reislustig
als ze zijn, gingen ze samen naar New
York en een paar maanden later naar
Bali. Terwijl ze opgingen in elkaar, brak
wereldwijd corona uit. Laura pakte haar
koffers, en trok bij Lodewijk in.

Onze prachtige zoon Julius

‘De coronaperiode heeft alles versneld
voor ons’, vertelt Lodewijk. ‘We ken-
den elkaar net een half

jaar en er waren al-
lerlei strenge regels.
Laura kwam bij mij
logeren en dit mond-
de uiteindelijk uit in
samenwonen.” Laura
vult aan: “We hebben
elkaar in die perio-
de steeds beter leren
kennen en we groei-
den steeds dichter
naar elkaar toe. En
twee jaar later is onze prachtige zoon
Julius geboren.” Ze zijn beide werkzaam
in de creatieve sector. Lodewijk is pro-
ducer/songwriter en artist manager. Het
blijft voor hem heel bijzonder om tien-
duizenden mensen iets te horen meezin-
gen wat je hebt geschreven. Laura werkt
in Amsterdam als head of production
voor een productiemaatschappij in de

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

reclamebranche. Het leukst aan haar
werk vindt ze om binnen de planning en
budget samen met anderen iets moois te
creéren wat mensen bijblijft.

Nieuw en opnieuw in Blaricum
Lodewijk: ‘Omdat we allebei zijn op-
gegroeid in een klein dorp en daar fijne
herinneringen aan hebben, wilden we dit
ook voor Julius. We kozen bewust voor
Blaricum, maar een huis vinden in Bla-
ricum-Dorp met de krappe huizenmarkt
was best een opgave. Maar na 1,5 jaar
zoeken en bieden, hebben we een heel
fijn huis gevonden en gekocht. Er staat
zelfs al een boomhut in de tuin voor
als Julius iets ouder is.
Goede vrienden van ons
wonen om de hoek en
Julius speelt graag met
hun dochters. En hij
gaat nu twee dagen per
week naar kinderdagver-
blijf De Kikkerkoning
(Koningskinderen)  in
de Blaricummermeent.’
‘Vorig jaar zijn we ge-
trouwd in Middelburg,
waar ik ben opgegroeid’,
vertelt Laura. ‘Jan, de vader van Lode-
wijk, heeft ons getrouwd. Dat was voor
de hele familie en onze vrienden heel
mooi en emotioneel.” Lodewijk: ‘Mijn
vader was op dat moment al geruime
tijd ziek en is helaas overleden. Hij heeft
gelukkig nog wel ons huis in Blaricum
kunnen zien en vond het prachtig. Dat is
voor ons heel waardevol.’

& luinadvies
% Tuinarchitectuur

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS

xAanleg en onderhoud g
* Sierbestrating ’

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

Elkaar blijven vinden

door Barbara de Reijke, burgemeester

Zo tegen het eind van het jaar, het jaar waarin ik gestart ben als
burgemeester, ben ik dankbaar om samen met u terug te mogen kijken op
2023. Een bijzonder jaar, dat voor mij persoonlijk voorbij is gevlogen.

Op een fantastische manier ben ik
welkom geheten. Samen met mijn ge-
zin, ben ik verhuisd naar Blaricum, de
mooiste gemeente van het land.

Het welkom en de vriendelijkheid die
we hebben ervaren, zorgden ervoor
dat we meteen het gevoel hadden on-
derdeel uit te maken van de Blaricum-
se gemeenschap.

Het afgelopen jaar maakte ik kennis
met veel verschillende aspecten van
onze gemeente. Zoals het agrarische
karakter. Te midden van veranderin-
gen hebben we vastgehouden aan onze
wortels en de prachtige landelijke om-
geving van Blaricum. De vrijwilligers
van de Dag van het Werkpaard ontvin-
gen dit jaar dan ook niet voor niets de
Ludenpenning. Met het levend houden
van ons agrarisch erfgoed dragen ze
bij aan de waardering van ons dorp.

Blaricum is van oorsprong niet al-
leen een boerendorp, maar ook een
kunstenaarsdorp. En ook daar heb ik
volop kennis mee gemaakt. Dit najaar
mocht ik een landelijke prijs uitreiken
aan één van onze hedendaagse kun-
stenaars. De diversiteit aan aspecten

en de vele evenementen maken van
Blaricum een gevarieerder dorp dan
iemand van buiten Blaricum op het
eerste oog zou denken.

2023 was ook een jaar van uitdagin-
gen. De voortwoedende oorlog in
Oekraine en de oorlog in Gaza raken
ons allemaal. Gebeurtenissen ver weg
kunnen invloed hebben op de sociale
stabiliteit in ons land. De polarisatie
neemt toe terwijl we elkaar juist nu zo
hard nodig hebben. Dit jaar heeft Bla-
ricum zich ingezet voor de huisvesting
van 250 Oekraiense vluchtelingen. We
hebben laten zien dat we bereid zijn
om mensen in nood te helpen. Laten
we blijven samenwerken om de soli-
dariteit in Blaricum te versterken.

Terwijl we het jaar afsluiten, kijk ik
positief vooruit. Laten we elkaar blij-
ven vinden en werken aan een Blari-
cum waarin iedereen zich thuis voelt,
waar we elkaar ondersteunen in goede
en moeilijke tijden, en waar we sa-
men werken aan het behoud van onze
prachtige gemeente.

Ik wens u allen warme feestdagen en
het beste voor het nieuwe jaar!

Barbara de Reijke is op 8 februari dit jaar in een bomvolle Dorpskerk tijdens
een bijzondere raadsvergadering geinstalleerd als 25e burgemeester van de ge-

meente Blaricum

EXCLUSIEVER
WONEN EN

WERKEN

K1J)K OP BLINX-BLARICUM.NL

BY DUBBELM

Het café is de hele week geopend en er
wordt DAGELIJKS voor u gekookt van
17.00 tot 21.30 uur.

Café d’'Ouwe Tak:
Het café waar je 6ok kunt eten!
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N
e grouwe

T

Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com




De gastvrijheid van de stal

door Jurjen Zeilstra, predikant Dorpskerk

In het schilderij ‘De aanbidding van de herders’ (1578-1581) van Jacopo
Tintoretto zien we een soort poppenhuis, dat de illusie heeft van een houten

bouwval met meer verdiepingen.

Beneden staan herders. Sommigen
maken opgetogen gebaren. Zij komen
hun eenvoudige geschenken brengen.
Veel is het niet. Zij komen recht van het
veld, mannen en vrouwen uit het gewone
leven. Maar lichtstralen van boven (waar
een gouden hemel zich verheft boven
deze oude schuur) dringen dwars door
het kapotte dak door tot op de werkvloer
van de stal. Sommige herders zijn al
naar boven gegaan. Anderen staan nog
beneden. Allen vereren het kind, dat
tussen twee verrukte ouders baadt in het
hemelse licht. Tegelijk en onheilspellend
in de balken boven de kribbe: het kruis
van Golgotha. Het is geen ongevaarlijke
wereld waarin dit kind wordt geboren.

En toch is dit een stal van licht, warmte
en gastvrijheid. Het is een groot doek van
ca. 4,5 x 5,5 meter. Zo’n groot doek had
de schilder niet. Hij heeft het letterlijk uit
twee stukken aan elkaar genaaid. Precies
op de zoom heeft Tintoretto de vloer van
de bovenverdieping geschilderd waarop
Jozef en Maria zich bevinden. Je kunt
je afvragen: zou de schilder zich juist
door die zoom hebben laten inspireren
tot deze ongewone indeling? Verbeeldt
de scene rond de kribbe de verbinding
tussen het alledaagse en het hemelse,
sterker nog, geeft de schilder hier een
inzicht in zijn Godsvertrouwen? Hemel

en aarde komen samen in deze stal. Daar
horen ook de dieren bij. De os en de ezel
komen in het kerstverhaal van Lucas niet
voor. Zij komen uit het profetenboek
Jesaja, waar zij vanwege de aandacht
voor hun meester, functioneren als
voorbeeld voor Gods volk (Jesaja 1,3).
Twee verdiepingen dus en ook twee
verschillende spirituele momenten. Twee
sferen, met ieder een eigen kleuraccent,
toch één geheel, alsof het licht dat
beneden doordringt, eerst van boven af
moet worden gereflecteerd en gebroken,
voordat het beneden zijn werk kan
doen.

De warmte van de stal is realistisch,
zoals het werkelijk kan zijn in
een stal met levende dieren. De
grijze ezel is nauwelijks zichtbaar.
Landbouwwerktuigen hangen aan de
wand, als stille getuigen van het zweet
des aanschijns waarin de boer zijn brood
verdient. Christuskind geboren of niet,
morgen moet er weer worden gewerkt.
Maar op de zolderverdieping is rust. Hier
overheerst het contemplatieve aspect.
Het geheel is met warme lichtstralen
doorschenen. Het is alsof de schilder
wil zeggen: ook al gebeurde er iets heel
bijzonders, het leven ging gewoon door,
alsofer niets was gebeurd. Tegelijk: Gods
licht kon niet meer worden gedoofd.

In de nacht van
kerst komt heel de
wereld bij elkaar:
het zwoegen, het
zweet en de tra-
nen, het zwerven
en verlangen naar
een vaste veilige
plek. Hoe je leven
er ook uitziet op
dit moment, het
is een tussenstop,
een moment van
balans, een terug-
kijken en vooruit-
zien.

Vergeet nooit, die
bovenverdieping
van de stal, waar
doorheen  Gods
gouden lichtstra-
len ook ons leven
op aarde kunnen
verwarmen.

MEENTWEG 4, BLARICUM

0357635424
MAKELAAR O.G.

WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
VERKOOP | AANKOOP | ONROEREND GOED | VERKOOPSTYLING

Het voedselbos rukt op

ook in Blaricum

door Imkers Gooi en Eemland

Vereniging Imkers Gooi en Eemland (voorheen Imkersvereniging Blaricum)
bestaat dit jaar 75 jaar. In dit jubileumjaar wordt de akker van 0,3 ha bij de
Woensberg toekomstbestendig gemaakt. Al jaren pachten de imkers dit terrein

van de Agrarische Stichting
Blaricum (ASB) en vorige
maand is de akker omge-
vormd tot (bijen)voedsel-
bos.

Een voedselbos werkt als een
natuurlijk bos, maar is het
niet. Het is een soort plantage
aangelegd voor de voedsel-
productie voor mens en dier.
Met meerjarige, houtachtige
planten en bomen.

De mens plant en de natuur

doet de rest

Zo is het in een voedselbos

niet meer nodig om te ploe-

gen, mesten, bestrijden en

ieder jaar weer in te zaaien,

maar wordt er slim gebruik gemaakt van
de ecologische principes van een bos.
De mens plant en de natuur doet de rest.
Alleen door snoeien en de boomspiegels
vrijhouden, wordt bijgestuurd. Op den
duur kan de bodem herstellen en is er
meer ruimte voor dieren zoals insecten,
vlinders, amfibieén, kleine zoogdie-
ren en vogels. En er kan bijna het hele
jaar door voedsel (noten, fruit, bessen,
peulvruchten en paddenstoelen) geoogst
worden.

Een heg van inheemse soorten

Een heg van twaalf verschillende inheem-
se soorten om het perceel heen zorgt er-
voor dat dieren een waardevolle verstop-
en broedplaats kunnen vinden. En de
inheemse planten leveren een bijzondere

bijdrage aan de biodiversiteit: wilde bij-
en en vlinders zijn vaak aangewezen op
maar een paar specifieke planten, maar
deze raken door de opkomst van uitheem-
se planten steeds meer in de verdrukking.
Ook is gelet op de bloeiboog van het veld
zodat van januari tot december voor de
insecten iets te halen is.

Saamhorigheid

Het voedselbos zal ook als educatief
voorbeeld dienen, boomplantprojecten
en schooluitjes kunnen hier plaatsvin-
den. Door het betrekken van vrijwilligers
bij de aanleg, onderhoud en het oogsten
van het voedselbos ontstaan nieuwe ac-
tiviteiten die de saamhorigheid in ons
dorp verhogen.

imkersgooieneemland.nl

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut «wv slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

125 jaar dé uitvaartverzorger
voor het Gooi en Omstreken

Van Vuure

Begrafenis en Crematie Onderneming

Viarine

(035) 624 75 31

www.vanvuure.nl
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Blaricums (G)oud

Herinneringen en levenswijsheden

van 80-plussers

door Loes Post-Janmaat

John Manuhutu werd geboren in 1938 in het Jakarta van Nederlands-Indié en
heeft als klein jochie de invasie van de Japanners in 1942 en later de koloniale

oorlog in 1945 meegemaakt. ‘Ik heb vreselijk dingen gezien. Wij lagen soms
onder het bed, in angst. We hadden natuurlijk niets om ons te verdedigen.
Alleen een knuppel of een kapmes, die wij in de tuin gebruikten om struiken

weg te kappen.

Uit wat voor gezin komt u?

‘Ik kom uit een gezin van zeven
kinderen. Mijn vader werkte bij de
Stoomvaart Maatschappij Nederland,
haven 3 in Tanjung Priok met sche-
pen als de Oranje, de Willem Ruys en
de Sibajak. Mijn broertje Ronny was
mijn tweelingbroer. Toen we elf jaar
oud waren, is hij verongelukt. Ik zat
al in de klas maar hij wilde nog snel
naar de winkel om elastiekjes te ko-
pen. Daar speelden we een spelletje
mee met knikkers. In een smal straatje
is hij aangereden door een grote le-
gertruck en was op slag dood. Op dat
moment viel ik vanuit het niets flauw
in de klas.’

Hoe verliep uw jeugd?

‘Ik heb als kleine jongen beide oorlo-
gen in Indonesié meegemaakt. Ik kan
me herinneren dat ik de beschietin-
gen, de vliegtuigen en de bommen die
insloegen vooral heel spannend vond.
Ik dacht dat het een spelletje was. Dan
stond ik in de tuin naar de gevechts-
vliegtuigen in de lucht te kijken en
werd mijn vader boos: ‘Naar binnen,
naar binnen, ga onder de tafel.” Mijn
ouders plakten alle ramen af met kran-
ten; al het glas-in-lood verdween on-
der de Java-bode.

Als jongeman heb ik aan de assembla-
ge gewerkt van de Lambretta scooter.
Ook heb ik gevaren. Ik voer op een
vrachtschip naar Singapore, Maleisié,
de Molukken, Soelawesie en Suma-
tra. Mijn opa zat daar “in de olie” op
Pangkalan Barndan.’

Wanneer kwam u naar Nederland?
‘Dat was in 1968. Mijn ouders woon-
den toen al in Soest. Ik had vlekjes op
mijn longen (TBC) en moest in qua-
rantaine in sanatorium Zonnegloren in
Soestduinen, een jaar lang. Daar sliep
ik veel buiten, ook als het hard vroor.
Mijn zuster en zwager woonden in de

Willem Bontekoestraat in Hilversum.
Ondanks dat ze een gezin met zeven
kinderen hadden, mocht ik daar ook
komen wonen. Toen moest ik sollici-
teren en ben ik in de Philipsfabriek in
Huizen terechtgekomen. Later kreeg
ik de kans om in de personeelswinkel
te gaan werken. Daar heb ik met veel
plezier tot aan mijn pensioen gewerkt.
Maar eerst begon ik als monteur en
daar werd ik verliefd op Agnes.’

Hoe bent u in Blaricum
terechtgekomen?

‘De vader van Agnes was Lammert
Vos, de koster van de Sint Vituskerk in
Blaricum. Zij woonden aan de Venen-
weg, een gezin met elf kinderen. Eerst
moesten ze wel even wennen dat hun
dochter een vriendje met een kleur-
tje had en die een stukje ouder was,
maar dat is helemaal goed gekomen.
Ik trouwde mijn Agnes op 8 juni 1973,
één dag na mijn 35e verjaardag, en we
vierden feest in Het Vitusgebouw. We
betrokken een kamer aan de Kruis-
laan en daar werd in 1974 onze zoon
Quintin geboren. In september 1975
zijn we verhuisd naar ons huidige
adres hier in de Bijvanck. Burgemees-
ter mevrouw Le Coultre-Foest kwam
langs en ging met ons op de foto om-
dat we de allereerste bewoners waren.
In 1977 is onze dochter Sulaika hier
geboren. Afgelopen juni waren we 50
jaar getrouwd en kwam onze huidi-
ge burgemeester mevrouw De Reijke
langs met wie we wederom op de foto
gingen.’

Liefde en begrip zijn universele talen

Ergens in de tijd, in een rustig dorp, verlicht door wintersterren, vierde een
bijzondere groep mensen een unieke avond. Abraham, Boeddha, Mohammed
en Confucius, wijzen uit verschillende culturen, waren samengekomen met
timmerman Jozef, Maria en hun pasgeboren kindje Jezus, koningen, herders en

dorpelingen.

Timmerman Jozef, met twee rechterhan-
den, had een prachtige houten kribbe ge-
maakt voor de kleine. Maria, gekleed in
een blauwe robe, wiegde vol liefdevolle
tederheid het kribje heen en weer. Het
kindje Jezus straalde alsof ook hij een
winterster was die de duisternis wegnam.

Rond een versierde boom gezeten, wis-
selden zij verhalen uit. De grijze Abra-
ham wees op de betekenis van opoffering
en verzoening en benoemde het belang
van leren, Boeddha, met een serene
glimlach, deelde wijze woorden over
vrede en innerlijke rust en vertelde over
mededogen, Mohammed deelde parabels
van naastenliefde en benadrukte liefde
en respect voor elkaar, terwijl Confucius
de waarde van harmonie onderstreepte
en sprak over deugdzaamheid in het da-
gelijks leven.

In deze bijzondere smelting van culturen
en geloofsovertuigingen ontstond een
onvergetelijk samenzijn. Ze deelden hun
traditionele culinaire lekkernijen met el-
kaar, lachten, dansten onder de sterren,
hieven het glas en wisselden geschenken
uit die symbool stonden voor liefde en
begrip.

Zachtjes begonnen sneeuwvlokken neer
te dalen, waardoor het dorp bedekt werd
met een mantel van wit. De harmonie
van dit vredige wit weerspiegelde de
eenheid van diversiteit.

Hand in hand, in een cirkel van ver-
bondenheid, sloten Abraham, Boeddha,
Mohammed, Confucius, Jozef, Maria,
het kindje Jezus en alle anderen deze
bijzondere avond af, wetende dat liefde
en begrip universele talen zijn die alle
harten kunnen verenigen, ongeacht hun
achtergrond.

Fijne feestdagen, Gerda Jellema

Nieuw in Blaricum...
Chocoladna - Mark Vaneker

door Nelliétte van Wijck

Bij Chocoladna worden ambacht en passie voor chocolade samengevoegd tot
kunst. Naast handgemaakte chocolade vind je er ook huisgemaakte likeuren,
smeerbare marsepein en heel veel meer. Alles wordt in eigen huis ontworpen en

gemaakt.

Er is geen fysieke winkel. De producten
worden verkocht via de webshop en in
restaurants in het topsegment. Voor elke
gelegenheid zijn er speciale verpakkin-
gen, en voor relatiegeschenken is er een
uniek en persoonlijk ontwerp beschik-
baar. Ik ontmoet de enthousiaste eige-
naren van Cho-
coladna, Mark
en Nicole. Mark:
‘Nicole en ik heb-
ben elkaar ont-
moet op ons 22e
en sindsdien heb-
ben we altijd sa-
men ondernomen.
Wij voelen elkaar
heel goed aan. Als
ik met een idee
bij haar kom, met
een schetsje, dan
weet zij eigenlijk
al meteen hoe het
eruit moet zien.
Als ik een idee in
mijn hoofd krijg
dan ga ik daar
meestal  meteen
mee aan de slag.
Dat kan een cho-
coladetruffel zijn
of een likeur. Zo is
ook de smeerbare
marsepein  ont-
staan. Zo’n idee is

niet meteen een product, daar gaan, naast
heel veel tijd, vele smaaktesten aan voor-
af. De ideeén komen van mij en Nicole
zorgt voor het design en het logistieke
gedeelte.” Neem een kijkje op de website
en laat je verassen! Leuk voor de feest-
dagen. chocoladna.com
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Kidsclub en Eetclub, samen kokkerellen voor de kerst

door Annette Wierper

In De Malbak hartje Bijvanck gebeuren veel mooie dingen voor jong en niet meer zo jong. Toen de Sint in het land
was, stonden de pepernoten op de (keuken)kalender, straks buigen de Kidsclub van Wendy Pos en de Eetclub van
Esthelle Brouwer zich samen over het kerstdiner.

In de Kidsclub
kunnen kinderen
tussen de vier en
twaalf jaar zich na
schooltijd  onder
leiding van Wen-
dy ontspannen
in creativiteit en
spel. Gewoon om
samen te zijn, iets
te knutselen, een
spelletje te doen
of een Donald
Duck te lezen. Wil
je liever een cake
bakken, dan kan
dat ook.

Vriendschappen

In zo’n sfeer waar

even niks moet,

ontstaat  vanzelf

allerlei  creativi-

teit, worden er nieuwe vriendschappen
gesloten en dwarsverbanden gelegd. En
ja, ook problemen gesignaleerd en be-
noemd en, indien mogelijk, opgelost.
Wendy: “We proberen de kinderen die
hier komen niet alleen een leuke middag
te bezorgen maar ook een beetje op te
letten of ze wel goed in hun vel zitten. Of
ze wel gezond eten. Het grootste gedeel-
te van mijn werk is signaleren en kijken
wat ik eraan zou kunnen doen.” Wendy
ziet veel kinderen regelmatig terug. ‘Wij
zijn voor hen inmiddels een vast punt in
de week, een houvast.’

Vrijwilligers
Dat het werk van vrouwen als Wendy en

Esthelle niet zonder vrijwilligers kan,
staat buiten kijf. Zonder vrijwilligers ligt
immers het leven lam! Gelukkig snijdt
het mes hier aan twee kanten want de
vrijwilligers genieten minstens zo van
het hele gebeuren daar op De Malbak
als de kinderen zelf, simpelweg omdat
ze het heerlijk vinden om iets voor een
ander te doen, om nuttig te zijn. Wendy:
‘Het is mooi om te zien hoe goed die bei-
de groepen samengaan en elkaar stimu-
leren en inspireren.’

Kerstdiner

Dit jaar krijgen de kinderen een promi-
nente rol bij het kerstdiner. Dat begint
met het maken van de tafelversieringen
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en eindigt met het serveren, door de kin-
deren, van het kerstmenu. Ouderen en
kinderen eten samen. De bovenstaande
foto geeft perfect weer hoe dat gaat: het
samen maken van pepernoten voor de
Sint is een goede vingeroefening voor
wat nog komen gaat: een prachtig aange-
kleed driegangen-kerstmenu van Kids-
en Eetclub samen.

Als dat geen Prettig Kerstfeest wordt!

Er valt veel goeds te wensen deze
kerst maar bovenal wens ik meer
vrede op aarde

Annette Wierper

Boeken van
Blaricumse
Bodem

Nu te koop bij de Blaricumsche
Boekhandel: het tweede deel van
‘Het vuur van de vreemdeling’
van de hand van dorpsgenoot
Mirjam Molenaar.

Delfts blauw is al ruim vierhonderd
jaar een gezichtsbepalend ambacht
uit Delft. Maar ook in Friesland
werden miljoenen stuks aardewerk
geproduceerd. In ‘Het vuur van de
vreemdeling - deel 2: 1667 De 17de
eeuw door de ogen van een loods,
een koopmanszoon, een matroos
en een plateelbakker’ laat Mirjam
ons kennis maken met dit oude
ambacht in een historische context
met de Tweede Nederlands-Engelse
oorlog. Een fijn en spannend boek!

Warmte

door Frans Ruijter

Warmte. We vinden het in deze tijd
een vanzelfsprekendheid. Onze wo-
ningen zijn, op een enkele na, voorzien
van centrale verwarming en zijn goed
geisoleerd om de tegenwoordig Kost-
bare warmte binnen te houden.

In hei & wei nr. 38 van november 1982
vond ik een artikel van de hand van Aty
Lindeman-Strengholt over de firma Wed.
Bart Vos. Bart (1866) was de grondleg-
ger van het bedrijf en had als tiener al
een karnemelkwijk in Hilversum. Daar
probeerde hij ook kolen te verkopen. Dat
was toen een luxe brandstof, want men
stookte toentertijd takkenbossen of turf.
Heel voorzichtig kochten mensen soms
een half mudje kolen. Het ging steeds
beter, zo kon hij in 1886 al de brandstof-
fenhandel Bart Vos aan de Middenweg
17 starten. Na zijn overlijden in 1932
werd de zaak door zijn vrouw Aal en de
kinderen voortgezet onder de naam Wed.
B. Vos.

Omschakelen

De zaak groeide. Op een gegeven mo-
ment hadden zij in de hele omgeving
ruim 1200 klanten. Maar hier kwam een
kentering in toen het aardgas zijn intre-
de deed in de jaren zestig van de vorige
eeuw. De mensen ruilden massaal de ko-
len in voor het veel makkelijker en scho-
nere aardgas. Maar bij de firma Wed.

Bart Vos bleef men niet bij de pakken
neerzitten en ze verzetten de bakens: de
kolenloodsen werden gesloopt en maak-
ten plaats voor een benzinepompstati-
on en een autowerkplaats. Op kleinere
schaal werden nog kolen, olie, haard-
blokken en flessen gas verkocht. Fieten
Olie heeft in 2020 het tankstation over-
genomen, het is nu onbemand.

Hoopvol

We staan nu weer voor een energietran-
sitie, misschien nog wel een grotere dan
toen, maar de les die we kunnen leren
is: niet wanhopen, maar met elkaar de
schouders eronder zetten en zoeken naar
oplossingen, die bieden vaak weer hele

mooie kansen. Vooral positief naar de
toekomst blijven kijken. Aan het einde
van het jaar is dat vaak een mooie ge-
legenheid. De drie zonen van Bart Vos
en Aal Vos-Raven die op de foto staan,
Jaap, Geurt en Willem, zijn ook niet bij
de pakken neer gaan zitten. Zij hebben
letterlijk en figuurlijk niemand in de kou
laten zitten.

Laten we in de warmte die we in de
kersttijd met elkaar ervaren, ons realise-
ren dat we hun voorbeeld zouden moe-
ten volgen. Het verleden leert ons mooie
lessen voor de toekomst. Ik wens u al-
len een hele mooie kerst en een hoopvol
2024.

Kerstgroet

door Nelliétte van Wijck

In deze feestelijke tijd hoop ik op

een wereld vol verdraagzaamheid en
begrip. Maar laten we klein beginnen.

Bij onszelf en geef elkaar een dikke
knuffel. Fijne kerstdagen en een gezond
en humorvol nieuw jaar.

Deze prachtige aquarel is gemaakt door
dorpsgenoot Henny de Koning



FOTO GERT-JAN DEN BESTEN

Van Sinterklaas naar de Kerstman

Van Sinterklaas naar de Kerstman, van stoomboot naar kerstboom, van peper-
noten naar kerststol (en dan naar oliebollen), van pakjesavond naar cadeautjes
onder de boom en van sinterklaasliedjes naar Christmas Carols... Sinterklaas

is weer vertrokken. Maar wat was het een feestje bij het bezoek van Sinterklaas

aan ons dorp.

Jong en oud kon Sinterklaas begroeten
in de sprookjesachtig verlichte tuin van
de Sint Vituskerk. Zoveel blije kinderge-
zichten, vrolijke pieten, volop peperno-

ten en ander lekkers. En de maan scheen
door de bomen. Deze Sintbegroeting
werd georganiseerd door de Oranje Ver-
eniging Blaricum.

Midden in de Winternacht

door Loes Post-Janmaat

Halverwege september, als Blaricum Beach nog bevolkt wordt door zonne-aan-
bidders en er nog steeds een flinke rij bij De Hoop staat te wachten, zijn voor
mij de eerste klanken van White Christmas, Deck the hall of Jingle Bells al te

horen.

Net niet meer in korte broek of zomer-
jurk, begeef ik mij elke donderdagavond
naar de repetities om met ons driestem-
mig kerstkoortje, bestaande uit wat ‘ou-
dere meiden’ te gaan repeteren. Deirdre
van de Wolk, onze bevlogen dirigent,
heeft ons, Vocal Easy, in 2014 ‘opge-
richt’. Aanvankelijk als kerstkoortje voor
één keer, maar door ons enthousiasme,
onze liefde voor het zingen en niet in de
laatste plaats door de lol die we hebben,
bestaan we anno nu nog steeds.

Elk jaar arrangeert Deirdre weer nieuwe
oude kerstnummers waardoor we inmid-
dels een behoorlijk divers repertoire heb-
ben opgebouwd. Van stemmige Engelse

Christmas Carols,
langs het breekbare
Stille Nacht om uit te
komen bij het vrolijke
Rudolph the Rednose
Reindeer. Ik heb geen
voorkeur. Alhoewel...
Midden in de Winter-
nacht... heb ik inmid-
dels wel genoeg ge-
hoord. In mijn hoofd
zing ik altijd dat de
HEMA opengaat in
plaats van de hemel.

Binnenkort is het
weer zover. We halen
onze kerstmutsen van
zolder, trekken onze
kerst-outfits aan en
gaan op pad. Begeleid
door piano en gitaar
of a capella luisteren
we menig kerstdiner, met name in ver-
zorgings- en verpleeginstellingen op.
Van tevoren zingen we ‘in’ op de gang of
in een washok, stiften onze lippen rood
en komen al zingend het vertrek binnen.
Er wordt ademloos geluisterd, meege-
zongen, meegewiegd, mensen klappen
mee in de maat, zijn ontroerd of vragen
zich luidkeels af wanneer het nou ein-
delijk een keer afgelopen is. Gelukkig
komt dit laatste alleen voor op de afde-
ling met dementerende ouderen.

Al is het een drukke tijd, ik vind het zo
fijn dat we dit met ons koortje elk jaar
weer mogen doen. Gelukkig valt de kerst
voor mij dit jaar weer vroeg.

Tweede kerstdag - Leftoverparty

door Gaby van Gestel
Wie heeft er geen tradities tijdens de kerstdagen? Van huis uit (ik ben half
Duits) vieren wij op kerstavond altijd Heilig Abend met pakjes onder de boom.

Vroeger met opa en oma uit Duitsland,
nu samen met mijn broer, onze gezinnen
en mijn moeder van 81. Op eerste kerst-
dag maakt mijn schoonmoeder kalkoen
en komt de voltallige familie, inclusief
vier achterkleinkinderen, voor dit tradi-
tionele diner bij elkaar. En zo komt het,
dat we tweede kerstdag als gezin vrij te
besteden hebben.

Met dierbare vrienden hebben we jaren
geleden een Pyjama Leftoverparty ge-
vierd. Joggingpak aan, spelletjes spelen

en leftovers, kliekjes, eten. Een nieuwe
traditie was geboren. En omdat niemand
met kerst alleen hoort te zijn, werd de
groep al snel uitgebreid met geschei-
den vrienden. De Leftoverparty werd
een begrip. Inmiddels zijn onze kinde-
ren volwassen, hebben onze gescheiden
vrienden nieuwe partners en heet ook de
vrienden-appgroep The Leftovers. Twee-
de kerstdag vieren we steevast met ieder-
een die geen plannen heeft.

Je zou er je plannen bijna voor afzeggen.

Oliebollen

Ze zijn er weer: oliebollen! Naturel of met rozijnen. En met poedersuiker naar
keuze erop. Deze versgebakken lekkernijen zijn in ons dorp onder meer te
koop bij Albert Heijn, Bakkerij Tetteroo, Brood en Banket Bakkerij Wassenaar

en patisserie Rémy.

Er zijn verschillende theorieén
die het ontstaan van de oliebol
verklaren. De eerste is dat de
Germanen eind december olie-
bollen aten. Om de godin Per-
chta en andere slechte geesten
tevreden te stellen, werd voed-
sel geofferd. Door het vet in de
oliebollen zou het zwaard van
Perchta van het lichaam glij-
den, waardoor diegenen die de
oliebollen gegeten hadden, niet
opengereten zouden worden.

Waarschijnlijker is dat de oor-
sprong van de oliekoek (eeu-
wenlang was de term oliekoek
in gebruik voor wat nu de olie-
bol heet) in de Middeleeuwen
ligt. Kerstmis was het feest om
het einde van de vastenperiode
te vieren. Al het verse voedsel
was op en oliebollen, gemaakt
van houdbare grondstoffen,
waren een voedzame traktatie.

De oliekoeken op bijgaand schilderij van Aelbert
Cuyp uit ongeveer 1652 lijken veel op de heden-
daagse oliebol, in 1868 werd het woord oliebol in

de Van Dale opgenomen

Een derde verhaal is dat de
oliebol uit Portugal komt. De
Portugese joden die tijdens de
Spaanse inquisitie naar Neder-
land vluchtten, namen hun re-
cepten van oliekoeken met ge-
droogde zuidvruchten mee. De
olie zou verwijzen naar de olie
uit de eeuwig brandende lamp
in de tempel van Jeruzalem.

Geniet deze maand van heerlij-
ke oliebollen!



De geboorte van de Kkerststal

De kerststal zoals wij die kennen, komt van Franciscus van Assisi (1181 — 1226).
Deze monnik, met zijn grote liefde voor dieren, was vol van de verhalen rond-

om de geboorte van Christus.

Hijj trok zich het lot en de omstandighe-
den waarin Jezus geboren was erg aan
en vertelde hier graag over. En omdat
hij vond dat zijn tijdgenoten weinig oog
hadden voor de menselijke kant in het
verhaal van de geboorte van Jezus, be-
sloot hij het visueel te maken. Hij hoop-
te dat de mensen zo een voorbeeld aan
Jezus zouden nemen en ook sober en
nederig door het leven zouden gaan. In
1223 liet hij een stal bouwen in Greccio
in Italié. Hij regelde een os en een ezel
en vroeg een boer uit het dorp om Jozef
uit te beelden, een boerin voor Maria en
hij legde een klein kind in een voerbak.
Hij maakte iets wat we nu een levende
kerststal noemen.

Het ontstaan van de huidige kerststal

In de kerstnacht werd daar de heilige mis
opgedragen. Het hele dorp kwam kijken
en iedereen was diep onder de indruk.
Zijn volgelingen, de Franciscanen, heb-
ben dit gebruik over de hele wereld ver-
spreid. Met als gevolg dat de mensen met
Kerstmis het geboorteverhaal zelf op deze
manier gingen uitbeelden. Eerst stonden
de kerststallen in paleizen en kerken. La-
ter werden ook in huiselijke kring beeld-
jes uit hout gesneden of geboetseerd van
klei. Zo is de huidige kerststal ontstaan.
In het klooster van de Franciscaner broe-
ders kun je de plek zien waar de eerste
kerststal heeft gestaan. Het is een kleine
grot, uitgehouwen in de rots. Vlakbij het
historisch centrum van Greccio zijn kerst-
stallen uit de hele wereld te bewonderen.

De kerststal in verschillende landen

Ieder land heeft zijn eigen draai aan de
kerststal gegeven. Zo hebben de indi-
anen een kerststal waarbij Jezus in een
wigwam ligt en de os vervangen is door
een bizon. De kerststallen in Spanje en
Portugal hebben vaak een haan op het
dak, deze staat voor het aanbreken van
de dag. In Tibet is de os vervangen door
een Yak en in de Filippijnen door een wa-
terbuffel. En bij de Eskimo’s zijn de os
en ezel ook verdwenen, in plaats daarvan

worden de zeechond en poolvos als stal-
bezoekers gebruikt.

De kerststal van de Sint Vituskerk

Sint Vituskerk

Na het succes van vorig jaar heeft de
Sint Vituskerk ook dit jaar een exposi-
tie van Kerststallen georganiseerd. De
kerk opent voor deze expositie haar
deuren op zondag 17 december van
14.00-16.00 uur.

Mooi om te zien was dat er vorig jaar
ook bezoekers uit andere kerkgenoot-
schappen en uit de islamitische geloofs-
gemeenschap op de expositie waren
afgekomen. Want zoals paus Johannes
Paulus II in 1989 al opschreef: de dia-
loog tussen de godsdiensten voert tot
liefde en wederzijds respect, omdat hij
de vooroordelen onder de aanhangers
van de diverse religies wegneemt en de
eenheid en de vriendschap onder de vol-
keren vergroot.

Dit jaar zijn de kerststallen afkomstig uit
de privécollecties van inwoners van ons
dorp te bewonderen. Daarnaast is uiter-
aard de bijna 100 jaar oude kerststal van
de kerk te zien.

Nieuwjaarswens

Fotograferen gaat over het vastleggen van mooie momenten die herinneringen
worden. Ik wens u allen dierbare momenten toe in 2024. Wellicht treffen we elkaar!

Gert-Jan den Besten

Mijn wens voor 2024... Let it be

door Angélique Boezel-Spoor

Het is weer de tijd van het jaar dat er wordt teruggekeken op de afgelopen twaalf
maanden. Wat ga je daar over schrijven... Mmm, dingetje...

Je komt thuis van je werk, manlief zit
klaar op de bank voor een voetbalwed-
strijd (gaap...) en je gaat achter je bu-
reautje zitten met een glaasje (welver-
diende) cava. En je denkt na...

We hadden een paar jaar geleden te
kampen met corona, het hele land in rep
en roer. Het meest heftige vond ik des-
tijds dat er levenslange vriendschappen
sneuvelden door de vraag ‘wel of niet
vaccineren’. Inmiddels bijna twee jaar
geleden begon de oorlog tussen Rusland
en Oekraine. Daardoor opnieuw allerlei
discussies over van alles en nog wat.
En jawel, als verrotte kers op de over-
de-datum-taart nu het conflict tussen
Hamas-Israél, of Israél-Hamas voordat
daar iemand boos over wordt. Wederom
mensen die ruzién over dit gebeuren, el-
kaar het leven zuur maken en ongezou-
ten meningen hebben.

Mijn wens voor 2024 is derhalve heel
simpel. Tk haal hierbij mijn favoriete
band The Beatles aan met hun legenda-
rische Let it be...

Kussen onder de maretak

door Anneke Martens-van der Viugt

Net als veel andere tradities, bestaat met kerst vooral in Groot Brittannié en
Amerika ook de traditie van het kussen onder de maretak. Deze plant, ook
wel mistletoe genoemd, een samenvoeging van mistel (mest) en tan (tak), is een
groenblijvende half-parasiet met witte besjes, die op o.a. appelbomen, eiken
en populieren groeit, waar hij gebruik maakt van water en mineralen die in de
takken aanwezig zijn. De plant wordt ook wel heksenbezem genoemd vanwege
zijn typische vorm, die goed zichtbaar is in de winterse kale bomen. Het is een
beschermde soort en kan wel 70 jaar oud worden.

Er bestaan aller-
lei oude gebrui-
ken rondom deze
plant. Zo associ-
eerden de Romei-
nen de maretak
met vrede, liefde
en begrip en hin-
gen ze 'm boven
hun deur om het
huishouden te
beschermen. Ook
de Kelten en Ger-
manen gebruikten
de plant. Voor
hen was het een
heilige plant die
symbool  stond
voor de vrucht-
baarheid. Met een
gouden sikkel sne-
den ze de plant los
en hingen hem op de kop aan een boom.
Daaronder vond dan een offer plaats
voor Freya, de godin van de vruchtbaar-
heid, liefde en wellust. Ook in Scandina-
vié speelde de maretak een belangrijke
rol. Men zag het als een symbool voor
liefde en vriendschap. Wanneer vijanden
elkaar onder een maretak ontmoetten,
moesten ze hun wapens neerleggen en
een wapenstilstand houden. Ook is er
nog de Noorse mythe van de god Balder
die door een maretak-pijl werd gedood.
Zijn moeder, godin Frigga, huilde boven
de pijl en haar bittere tranen veranderden
in bessen. Zij legde de vruchten op Bal-
der’s wonden, waardoor ze hem weer tot
leven wekte. Als dank voor dit wonder,

beloofde ze een kus aan eenieder die on-
der de maretak passeerde.

Uiteindelijk combineerden de Britten al
deze gebruiken en organiseerden speci-
ale mistletoe-diensten in de kerk, waar
vergiffenis werd geschonken aan cri-
minelen en mensen die fouten hadden
gemaakt. Vervolgens ontstond ook het
gebruik van het kussen onder de maretak
en is de plant een fraai onderdeel van de
kerstversiering geworden.

Met de mooie traditionele symboliek
van de maretak in gedachten, wens ik u
een vredig en liefdevol kerstfeest met uw
dierbaren en alle goeds voor 2024!
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Kinder-
activiteiten
in de kerst-
vakantie

In de kerstvakantie zijn er weer allerlei
leuke activiteiten te doen in de gemeen-
ten Blaricum, Eemnes en Laren.

Zo kunnen kinderen knutselen, zaalvoet-
ballen, naar de film of koken! Bekijk het
overzicht met alle activiteiten op
www.blaricum.nl/kerstvakantie

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit

ledere dinsdag — in de oneven
weken — in het BEL-kantoor, Zui-
dersingel 5 in Eemnes. Kijk voor
de agenda op www.mooisticht.nl

GEMEENTE 08-12
NIEUWS 2023

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis

Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 — 17.00 uur en
vr. van 08.30 — 13.00 uur

Dienstverlening

Voor het maken van een afspraak kunt u
tijdens de openingstijden bellen met 14
035 of maak een afspraak via

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl

of per telefoon: 14 035

Leefstijlpunt
Telefoon: 06 - 25 33 59 39
E-mail: leefstijlpunt@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl/leefstijlpunt

Wil je werken voor
de BEL-gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren?

Ga dan naar:
www.werkenvoorBEL.nl

Of scan deze ’
QR-code

MELD ‘T EN DE GEMEENTE HERSTELT ‘T

‘ (
50 stmatkkmkm .

Weld
on A6 @&Mw‘y\w
norstelt *

los

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan
herstellen wij het.

U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > Melding openbare
ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en indien van toe-
passing het nummer van de lantaarnpaal.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u

op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een
melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de
e-mailservice via www.overheid.nl

AANGEVRAAGDE VERLENGEN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGS-

e Schouw 20, 1261 LG, plaatsen van een dakka- VERGUNNING

pel, ingekomen 21 november 2023

e Eemnesserweg 19B, 1261 HE, vellen van 1
boom, ingekomen 20 november 2023

e Dokter Catzlaan 16, 1261 CH, realiseren van
een nieuwbouwwoning, ingekomen 27 novem-
ber 2023

e Deltazijde 10V, 1261 ZM, uitbreiden van de
bestaande huisartsenpraktijk, ingekomen 30
november 2023

e Baars 22, 1261 PE,
aanleggen van een
inrit aan het voorerf
(legalisatie), verzon-
den 30 november
2023

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het
kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

OVERIGE BESLUITEN

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteit Koningsdag 2024

e Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het jaar 2024
Koningsdag (27 april 2024) is aangewezen als een collectieve festiviteit als
bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum
2023 voor de gemeente. Dit houdt in dat tijdens deze festiviteit de geluids-
normen, zoals vermeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteiten-
besluit milieubeheer, niet gelden.

Aanwijzingsbesluit verruiming winkeltijden december 2023

¢ Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor 2023 de onderstaan-
de zondagen zijn aangewezen waarop winkels in Blaricum voor het publiek
geopend mogen zijn tussen 10.00 uur (i.p.v. 12.00 uur) en 18.00 uur:
e 24 december 2023
¢ 31 december 2023

Agenda rondetafelgesprekken

Dinsdag 12 december, 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)

2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)

3. Informeren (Informerend/Adviserend)

4. Beschikbaar stellen krediet reconstructie wegen De Kampen
(Beeldvormend)

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp? Meld dit dan uiterlijk maandag
12.00 uur bij de griffier via griffier@blaricum.nl

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live

De dag na de RTG is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via
blaricum.notubiz.nl

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

VERLEENDE APV
VERGUNNINGEN

e Huizerweg 54, 1261 AZ, vellen van 2
bomen (herplantplicht), verzonden 20
november 2023

e Bloemlandseweg 8, 1261 BA, vellen van
2 bomen (herplantplicht), verzonden 21
november 2023

e Koningin Wilhelminalaan 2, 1261 AG, vel-
len van 1 boom (herplantplicht), verzon-
den 27 november 2023

e Prins Hendriklaan, vellen van 1 boom nabij
huisnummer 9D (kadastraal perceel A
3013), verzonden 27 november 2023

e Bierweg 33, 1261 BK, vellen van 2 bomen
(herplantplicht), verzonden 28 november
2023

» Huizerweg 26, 1261 AX, vellen van 1 boom
(herplantplicht), verzonden 29 november
2023

Besloten door burgemeester en wethouders:

e Naarderweg 54, 1261 BV, toestemming
voor noodkap van 1 boom, verzonden 20
november 2023

e Standplaatsvergunning voor de verkoop
van kaas/zuivel op de maandag in het
jaar 2024 op de standplaatslocatie aan
de Dorpsstraat, verzonden 23 november
2023

e Standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en fish & chips op de donderdag in
het jaar 2024 op de standplaatslocatie aan
de Dorpsstraat, verzonden 27 november
2023

¢ Standplaatsvergunning voor de verkoop
van bloemen op de vrijdag en zaterdag in
het jaar 2024 op de standplaatslocatie aan
de Dorpsstraat, verzonden 27 november
2023

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene
die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afde-
ling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Agenda raadsvergadering

Dinsdag 19 december, 20.00 uur

BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

¢ Kredietaanvraag vervanging en verduurzaming openbare verlichting laatste fase
e Beschikbaar stellen krediet reconstructie wegen De Kampen

e Aanvullende noodzakelijke besluiten Omgevingswet Blaricum

e Vaststellen Belastingverordeningen 2024 Blaricum

e Vaststellen Legesverordening 2024 Blaricum

e Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Blaricum

2024

¢ Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de vergadering is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via blaricum.

notubiz.nl

Gemeente Blaricum op

X en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke

nieuws?

Volg ons dan op X (Twitter): @Gem_Blaricum en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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SLUITINGSDAGEN
BEL-KANTOOR EN
GEMEENTEHUIS
BLARICUM

In december en januari is het BEL-
kantoor gesloten op:

e donderdag 14 december
vanaf 16.00 uur

* maandag 25 december
(eerste kerstdag)

e dinsdag 26 december
(tweede kerstdag)

* maandag 1 januari
(nieuwjaarsdag)

Het gemeentehuis van Blaricum

is van maandag 25 december t/m
vrijdag 29 december gesloten. De
balies van burgerzaken in Blaricum
zijn op dinsdag 26 december dus
ook dicht. Let op: reisdocumenten
en rijbewijzen die eerder door u zijn
aangevraagd bij de balies van bur-
gerzaken in Blaricum, kunt u alleen
in Blaricum afhalen. Dinsdag 26
december is dat dus niet mogelijk.

Sluitingsdagen Informatiepunt Maatschappelijke Zaken

Bij het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken (www.maatschappelijkezaken.nl)
kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en

jeugd(hulp).

Op de volgende dagen is het loket van

het informatiepunt gesloten:

¢ Dinsdag 26 december - gemeentehuis
Huizen, Graaf Wichman 10 Huizen

e Woensdag 27 december - Blaercom,
Schoolstraat 3 Blaricum

¢ Donderdag 28 december - BEL-kantoor,

Zuidersingel 5 Eemnes

e Vrijdag 29 december - Brinkhuis Laren,
Brink 29 Laren

e Dinsdag 2 januari - gemeentehuis Hui-
zen, Graaf Wichman 10 Huizen

e Woensdag 3 januari - Blaercom,
Schoolstraat 3 Blaricum

e Donderdag 4 januari - BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 Eemnes

e Vrijdag 5 januari - Brinkhuis Laren,
Brink 29 Laren

Het informatiepunt is wel telefonisch
bereikbaar via 035 - 528 12 47 van 27
december tot en met 29 december 2023
en van 2 januari tot en met 5 januari
2024.

Sluitingsdagen
Leefstijlpunt

Bij het Leefstijlpunt kunt u terecht
met vragen over gezondheid, voeding,
leefstijl, sport en bewegen, geldzaken
en fijn wonen.

In de periode van 25 december 2023
tot en met 5 januari 2024 zijn er geen
spreekuren in de Malbak. In het Huis
van Eemnes en Brinkhuis Laren gaan

de spreekuren wel door. Kijk voor de

dagen en tijden op www.blaricum.nl/
leefstijlpunt

Hulp bij vragen over digitale
overheid: Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO)

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid
gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Heeft u hulp nodig bij zaken rondom digitale overheid? Ontdek het pop-up Infor-
matiepunt Digitale Overheid (IDO) op 15 december tussen 10.00 en 12.00 uur in

wijkcentrum de Malbak.

Bibliotheek Gooi+ helpt u met onderwerpen als:

e een DigiD aanvragen
¢ websites van de overheid
¢ leren omgaan met de computer

e digitale zorg (aanvragen/herhalen medicijnen enz.)

U kunt zonder afspraak langskomen.

Herfstbladeren opruimen

Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert blad van
de openbare gazons en de straten. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het
opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin. Leg dit dus niet aan de openbare

weg.

Onlangs is de gemeente gestart met
het opruimen van gevallen blad. De
werkzaamheden lopen door tot begin
volgend jaar (afhankelijk van het
weer). Een speciale veegwagen maakt
de straten bladvrij. Daarnaast rijdt er
een zuigwagen rond. Dat is een grote
stofzuiger die al het blad opzuigt.

Wat kunt u zelf doen?

e Maak van het gevallen blad zelf
eenvoudig bladcompost. Door de
compost aan uw tuingrond toe te
voegen, verbetert u de structuur en
stimuleert u het bodemleven.

e Laat het blad gerust in uw tuin
liggen. Onder bomen en tussen
planten ligt het niet in de weg. De
bladeren beschermen uw (vaste)
planten tegen winterse kou en zijn

een schuilplek voor dieren. Verwijder
wel het blad van uw gazon: het kan
uw gras verstikken. We adviseren om
afgevallen hulstblad ook op te ruimen.
Hulst kan last hebben van schimmel.

¢ Een alternatief is natuurlijk om het
blad in de GFT-bak te stoppen of bij
grote hoeveelheden aan te bieden bij
het afvalbrengstation in uw buurt.

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewerkers
raken afvoerputten en kolken af en toe
verstopt. U kunt een handje helpen
door het blad hier weg te scheppen.

Zijn er nog steeds verstopte kolken of
afvoerputten? Geef dit aan ons door via
www.blaricum.nl (Wegen en groen >
Melding openbare ruimte).
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Laat u niet
interneppen

Tijdens de feest-

dagen duiken

criminelen op

met verleidelijke

kortingen tot wel

zestig procent. Ze

doen zich voor als

bekenden of winkelpersoneel, dringen
aan op snelle reacties en het klikken op
links. Wees alert, controleer de afzender
en klik weg als u twijfelt.

Met de groei van online winkelen
proberen criminelen, oftewel internep-
pers, u te misleiden via e-mail, sms of
WhatsApp.

Hoe herkent u nepberichten?

* Weinig bedenktijd, constante aandrang
en de druk op direct handelen.

e Dwingende toon, zoals betalingsverzoe-
ken, link klikken of downloads.

e Te mooie aanbiedingen of noodoproe-
pen.

Bescherm uzelf:

e Controleer altijd de afzender.

e Wees voorzichtig met vreemde e-
mailadressen en links.

¢ Deel niet te veel op social media.

¢ Bescherm uw wachtwoord.

Ontdek meer op
www.laatjenietinterneppen.nl

Verwarm uw huis
veilig, voorkom
koolmonoxide-
vergiftiging

De winter is in aantocht. Het wordt kou-
der en we zetten de kachel een standje
hoger. Helaas is de kans op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) hierdoor
groter. Wist u dat bijna de helft van de
CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt
door moderne cv-ketels?

Om inwoners te wijzen op de gevaren van
CO-vergiftiging en de wettelijke verplich-
ting voor huiseigenaren om een CO-vrij
gecertificeerd bedrijf in te huren, start de
voorlichtingscampagne Stop CO-vergifti-
ging. Cv-ketels, geisers, gashaarden en ka-
chels moeten goed onderhouden worden
door CO-vrije gecertificeerde bedrijven.
Lees meer op www.co-wijzer.nl

HOV-mijlpaal

Nieuwe bushalte Stichtseweg 10 december open

Tussen Huizen en Hilversum wordt er een HOV-
busverbinding aangelegd (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer). In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus

straks mee met het verkeer.

De definitieve route loopt over de Huizermaatweg,
Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V
Dreef en Stichtseweg. Een eerste mijlpaal van het HOV-
project is de nieuwe bushalte aan de Stichtseweg. Deze
gloednieuwe bushalte is vanaf zondag 10 december in

gebruik.

Bovendien wordt ook de P+R vanaf komende zondag
in gebruik genomen. Het hele HOV-tracé is naar
verwachting in juli 2024 gereed. Goed om te weten: de
huidige bushalte komt vanaf 10 december te vervallen.
De carpoolplaats blijft voorlopig nog gehandhaafd. Kijk
voor meer informatie op www.hovintgooi.nl

Vraag van de maand

Ruzie tussen broertjes en zusjes:

Clam

Jeugd en Gezin

Gooi en Vechtstreek

hoe voorkom je dat je steeds politieagentje moet spelen?

“NEE, ik had die eerst!”, “Je maakt mijn treinbaan stuk, stommerd!”, “Jij bent het
allerstomste zusje ooit!”. Dat waren waarschijnlijk niet de scenario’s die je in ge-

dachten had toen jullie in verwachting waren van een (volgend) broertje of zusje.
Toch horen ruzies tussen broertjes en zusjes erbij.

Je kind kan bij een ruzie met een

broer of zus geen afstand nemen door
naar huis te gaan, zoals hij dat bij een
vriendje zou doen. Dat maakt dat het
brandje dat jij zo goed denkt te hebben
geblust, soms na tien minuten alweer
aangewakkerd is. Dit kan veel van je
vragen als ouder. Maar, hoe ga je hier
het beste mee om?

De positieve kant

Ruziénde kinderen is vervelend, maar

is zeker ook zinvol. Zie je gezin als een
mini-maatschappij, waarin je kinderen
leren hoe met elkaar om te gaan. In hun
eigen vertrouwde omgeving leren ze
oefenen met sociale vaardigheden die ze
hun hele leven nodig zullen hebben. Hoe
mooi is dat?!

Jouw houding

e Accepteer dat ruzie maken erbij hoort
en blijf rustig. Kinderen leren het
meest wanneer jij rust en vertrouwen
uitstraalt.

e Bewaak je eigen grenzen. Haal diep
adem of loop bewust even weg van de
ruzie om je eigen emoties te reguleren.

o Kies bewust wanneer (en of) je
ingrijpt. Wanneer je niet ingrijpt, geef

je je kinderen de ruimte om zelf te
oefenen met het oplossen van ruzies.

Jouw handeling

e Grijp je in, probeer dan vooral vragen

te stellen om de kinderen zelf te laten

praten en tot een oplossing te komen.

Geef eerst aandacht aan de emoties:

emoties die niet geuit zijn, vormen de

grootste oorzaak van kinderruzies (zo
kan het dus de hele dag doorzetten).

Troost je kind als het verdrietig is en

help je kind te kalmeren als het boos

is.

Blijf uit het aanwijzen van een schul-

dige, vooral als je er niet bij was. Vaak

krijgen oudste kinderen de schuld,
omdat van hen wordt verwacht dat
ze rekening houden met een jonger
broertje of zusje. Elk kind handelt
vanuit zijn eigen behoefte!

Probeer helder te krijgen wat ieders

behoefte is. Pas wanneer dit duidelijk

is, komt er ruimte voor oplossingen.

e Kom tot een oplossing door bijvoor-
beeld te vragen: “Wie heeft er een
idee hoe jullie dit kunnen oplossen?”
Help de kinderen tot een goede oplos-
sing te komen en check of iedereen
tevreden is.

Ieder kind is anders

Vergelijk je kinderen niet met elkaar. Het
is snel gezegd: “Kijk, hij zit tenminste
rustig te spelen”. Op korte termijn kun-
nen zulke uitspraken soms helpen, maar
op de lange termijn kunnen kinderen
denken dat die broer die altijd zo rustig
speelt meer geliefd is. Kinderen met el-
kaar vergelijken kan onderlinge ruzies in
de hand werken, omdat ze jouw woor-
den ook tegen elkaar kunnen gebruiken.

Geef het goede voorbeeld

Je kinderen leren van hoe jij grenzen
duidelijk maakt. Geef zelf dus het goede
voorbeeld wanneer je een meningsver-
schil met iemand hebt.

Meer advies nodig?

Vind je het fijn om eens hardop na te
denken hoe jij deze tips thuis kunt toe-
passen? Je bent van harte welkom bij de
gezins- en opvoedcoaches via
info@jggv.nl of 035 - 692 63 50.

Op www.jggv.nl en via social media
(@JeugdGezinGV) staat praktische
informatie over gezond opgroeien en
opvoeden.

Boekentip

Liever een goed boek om hier verder
over door te lezen? Pak dan bijvoorbeeld
‘Maakt me niet uit wie er begon!’ van
Eva Bronsveld & Elsbeth Teeling erbij.
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl

tel. 06-25098485

www.heienwei.nl

Eindredactie:

Marjolijn Schat

Redactie:

Sybert Blijdenstein, Gert-Jan den Besten,
Angélique Boezel-Spoor, Max Elijzen, Gaby
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Annette Wierper, Nelliétte van Wijck
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donaties:
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Voorzitter: Aafje Boerma-Uithoof
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voorzitter@heienwei.nl

Penningmeester:

Sabine Fijn van Draat
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging of een
beschadigd exemplaar ontvangen?
heienwei@jm2.nl of

tel. 035-6316520

Oplage: 5.642

Volg ons ook op Facebook,
Instagram of heienwei.nl

Trots op onze
bezorgers

Misschien is het je buurjongen of
buurmeisje, misschien komen jullie
elkaar zelden tegen of kennen jullie
elkaar niet eens... We hebben het over
uw trouwe bezorger van hei & wei.

Maandelijks brengen ze u, door weer
en wind, uw hei & wei, en ook het ge-
meenteblad. Het is een mooie bijbaan
voor de vijftien scholieren en onze ge-
pensioneerde bezorger. Deze hei & wei
is de laatste van dit jaar en bij deze editie
krijgt u een persoonlijk kaartje van uw
bezorger. Want traditiegetrouw willen
ze u fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar wensen. En misschien heeft u
een kerstfooitje voor ze waarmee u uw
waardering kunt laten blijken. Uiteraard
bent u tot niets verplicht. Onze bezorgers
zijn onze laatste en onmisbare schakel
in het hele hei & wei-proces en wij zijn
trots op ze!

Kerstgezelligheid

In de ultieme kerstsfeer komen? Dat kan
op de knusse kerstmarkt op 16 december
van 14.00-17.00 uur in Blaricum-Dorp. Het
belooft een middag vol winterse gezelligheid
te worden.

Er is van alles te beleven. Buiten rondom het
grasveld op de Dorpsstraat en natuurlijk binnen
in de mooi versierde winkels. Kom leuke
kerstcadeaus voor onder de boom kopen of
lekkere producten voor op tafel. En ondertussen
genieten van glithwein, warme chocolademelk en
andere lekkere hapjes. Ook voor de kinderen is
er volop te doen, zoals marshmallows roosteren
met scouting Tymen de Sayer en kerstkunst
maken met kunstenares Maja Boot.

Ho, ho, ho... en natuurlijk komt
de kerstman langs

Maybe Christmas doesn’t
come from a store.

Maybe Christmas, perhaps...
means a little bit more.

U maakt natuurlijk een rondje door het dorp
om een rebus op te lossen met voor de winnaar
een mooie prijs en om 17.00 uur steken we
gezamenlijk de kerstboom aan.

Margriet Daarnhouwer, Sven

Kom genieten van deze kerstgezelligheid! en Erik Gutter

Dichter bij Blaricum

door Marjan Leunissen

Dit gedicht nodigt u uit tot het overdenken van het jaar dat
bijna achter ons ligt. Nog een paar passen... en we stappen in
een nieuw jaar vol mogelijkheden. Ik wens u licht, warmte en
alvast veel hoopvolle vergezichten in 2024.

Van donker naar licht

Nog een paar passen en we lopen het jaar uit.
Wat geweest is blijft achter, verloren warmte
gekoesterd, bewaard als ingelijste herinneringen.

Kou kiert de kamer al binnen, de dag ligt
steeds donkerder om ons heen. Ieder straaltje
zon voedt ons verlangen naar het licht dat wij

als slingers van hoop aan onze huizen hangen,
in bomen en boven straten om ons te wapenen,
het donker buiten te sluiten. Na Kerst komt

het besef: nog even en wij kunnen weer kijken
in lege dagen, over zeeén van tijd. In de contouren
van verten ligt een nieuwe lichtheid voor het oprapen.

DorpsPodcast

U kent hem inmiddels wel... letterlijk en figuurlijk onze jongste (( . ))
aanwinst bij hei & wei, de 22-jarige journalistiekstudent Max Y
Elijzen.

Max maakt podcasts over Blaricum. Samen met Frans Ruijter neemt hij je mee in
het heden en verleden van ons dorp. Inmiddels hebben ze podcasts gemaakt over de
Angerechtsweg, de Dorpsstraat, de Torenlaan en de Muziektent. Ze zijn te beluisteren
op onze facebookpagina en website heienwei.nl Ook mooi om te beluisteren op
onze facebookpagina is zijn miniportret over Frans, waarin Frans verhaalt over het
veranderende imago van Blaricum.

Nu ik een jaartje onderdeel mag zijn van hei & weli, voel ik mij een stuk sterker
verbonden met het dorp. De inwoners, de plekken en de verhalen. Ik kan niet
wachten om in 2024 Blaricum nog beter te leren kennen. Ik wens u fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2024. Tot volgend jaar! Max Elijzen

Familieberichten

Overleden

26-10-2023 Maria Hilgonda van
Breemen-De Wild,
geboren 17-11-1952

01-11-2023  Cornélie Claire
(Cornélie) Andreae-
Rothbarth, geboren 20-
05-1954

Geboren

11-08-2023  Jurre Mees de Jongh

15-09-2023 Lowen Yannieck James
Wilbrink

29-10-2023  Chlo¢ Eef Jansen

19-11-2023 Mathieu Aurelio
Alexandre Palper

Gehuwd/partnerschap

10-10-2023  Jaiprakash Amarsingh
Ranjan Lalta en Patricia

Louise Westland
19-10-2023  Jacqueline Vizée en Jauko
Hartveldt
09-11-2023 Rogier Helmer Koch en
Christina Wilhelmina

Albertine Sieders

Hugo en de New
York marathon

In april dit jaar schreven we in hei
& wei over Hugo Hoogeveen, die de
droom had om de marathon van New
York te lopen én tegelijkertijd geld op
te halen voor Kika, Stichting Kinderen
Kankervrij.

KiKa werft fondsen voor onderzoek
naar kinderkanker. Het doel is om de
genezingskans te vergroten. Hugo
probeerde zoveel mogelijk geld op te
halen. ‘Ook kinderen met kanker hopen
hun dromen te kunnen verwezenlijken
en ik wil daar heel graag aan bijdragen.’
Hugo haalde de regionale media, vond
voldoende sponsors en liep vorige maand
de marathon van New York. ‘Het was een
zware, maar prachtige marathon over vijf
bruggen en door verschillende wijken
van New York met een finish in Central
Park. Het publiek was uitzinnig. Circa 2
miljoen mensen. Je werd letterlijk naar
de finish geschreeuwd. Mijn eindtijd
was 4 uur en 49 minuten. Met alle Kika-
lopers hebben we het prachtig bedrag van
388.359,- euro opgehaald. We streven
naar 100% genezing in de toekomst.
Laat kinderdromen uitkomen.’



